
Verslag bedevaart 1 mei 

 

“Op 1 mei zijn we naar jaarlijkse gewoonte te voet op bedevaart naar Oostakker-Lourdes getrokken. Rond 07:15 

uur verzamelden de eerste pelgrims zich reeds aan het mooie kapelletje op de kruising van de Leieriggestraat met 

de Palepelstraat te Sint-Martrns-Latem. Elk jaar is het gissen naar het aantal enthousiastelingen waaruit de groep 

zou bestaan. Dit jaar hadden een 30 tal pelgrims waaronder 10 kinderen verzamelen geblazen. De groep bestond 

uit zowel parochianen als niet-parochianen. Een bonte verzameling van jonge gezinnen met kinderen van 16 

maanden(!) tot 14 jaar, jongeren en senioren. Maar allemaal met één doel: SAMEN als pelgrims van hoop op 

tocht te gaan… 

Aanwezig bij het uitwuiven van de groep was ook de “nestor” van onze bedevaartgroep: de immer enthousiaste 

en fi3e Lina. Halverwege, vanaf het Rabot in Gent, zou zij ons dan komen vervoegen tot in Oostakker. Voor de 60ste 

keer in haar leven: een mooi en inspirerend voorbeeld van geloof, hoop, dynamisme en doorze9ngsvermogen!  

Met goed gevulde rugzakjes vol inten:es maar ook met wat koekjes, fruit en water en met de zon als gids vertrok 

de karavaan om s:pt 07:30 uur.  

Vóór het vertrek werd door Didier, die ook reeds meer dan 55 keer mee stapte, het volgende gebed voorgelezen: 

Wij groeten jou Maria, koningin en moeder vol goedheid. De maand Mei is de maand waarin we jou heel 

speciaal huldigen, jij die een bijzondere plaats bekleedt in ons hart. Bij jou vinden wij het leven, vreugde en 

hoop. Samen vertrekken wij op pelgrimstocht en dragen met ons al onze persoonlijke inten�es maar ook alle 

inten�es van onze parochie, van onze zieken en zorgverleners , van onze families, van onze gezagsdragers, van 

onze priesters, parochiemedewerkers en diakens, van onze opvoeders en alle mensen in nood op deze aarde. 

Wees ons nabij op onze tocht. Zend uw zegen over ons en leid ons naar Jezus uw Zoon.Moeder vol goedheid en 

liefde, heilige maagd Maria. 

-Wees gegroet & Onze Vader- 

Onderweg werd er 4 maal halt gehouden en telkens werd voor een speciale doelgroep gebeden.  

Eerst voor de moeders, vaders, hulp- en zorgverleners, opvoeders, leiders van jeugdbewegingen opdat zij hun 

verantwoordelijkheid en hun taak waardig, vol overgave en liefde mogen volbrengen. Ook voor onze jeugd, de 

eerste communicanten, de vormelingen, studenten, verloofden en al diegenen die een engagement aangegaan 

zijn opdat zij, naar het voorbeeld van Maria, sterk in het leven mogen staan.  

Vervolgens voor al onze priesters, parochiemedewerkers, diakens en allen die zich voor en achter de schermen 

engageren in de kerk. Opdat zij de moed en de kracht mogen hebben om door te ze3en en om, naar het 

voorbeeld van Maria, trouw mogen blijven aan hun engagement. Maar ook voor roepingen in de kerk. Opdat zij 

die de stem van God mogen horen zich gedragen en gesterkt voelen door de hele kerkgemeenschap om de weg 

van Jezus te volgen. Ook  voor de keuze van een waardige opvolger van Paus Franciskus werd er gebeden. Opdat 

hij de moed en de kracht moge vinden om de nodige veranderingen in de kerk door te voeren opdat onze kerk een 

“open kerk” moge zijn: inspirerend voor onze jeugd en steeds toegankelijk voor iedereen. 

Aan halte 3 gingen onze gedachten en gebeden naar al diegenen die het niet zo goed hebben als wij, die het 

moeilijk hebben, die in materiële nood verkeren, die stuurloos zijn, die geen veilige haven hebben of die omwille 

van hun geloof vervolgd worden. In het bijzonder voor de noodlijdenden in Pales:na, Soedan, Syrië, Jemen, 

Oekraïne maar ook in Israël en Rusland.  

Aan de laatste halte, aan het kruis in Oostakker tenslo3e, hebben we Maria speciaal bedankt voor de tocht die we 

samen hebben afgelegd en gebeden opdat we samen verder mogen gaan. Help ons vooral te leven zoals jij lieve 

Maria: minzaam en eenvoudig, moedig en mild. Help ons, zoals jij, voor God te kiezen en voor hem te leven. Ook 

de tradi:onele groepsfoto aan het kruis mocht niet ontbreken. 

Eenmaal aangekomen aan de basiliek werden we opgewacht door Jef, Philippe, Geert en Mie-Jef, Paul, Yolande en 

nog enkele familieleden van de moedige stappers met wie we samen Eucharis:e gevierd hebben. Een mooie 

afsluiter van een serene, zonnige, diepzinnige en waarom ook niet gezellige tocht.  

Dank aan alle enthousiaste deelnemers 2025 en afspraak op 01-05-2026.” 

 

Vincent Versele 02-05-2025 


