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-melodie: In de s-lle kempen op de purp’ren hei….- 

 
Hier met de parochie,   waar de klok weer slaat 
hopen wij op vreugde,   bij nacht en dageraad. 
Samen zijn we hechter,   samen gaan we voort, 
Op weg in het nieuwe jaar,  met hoop aan boord. 
 
 
REFREIN 

Hoop voor de mo-orgen  hoop in ons hart, 
samen op we-eg naar   een nie-ieuwe start. 
Verankerd met Eé-een   die steeds op ons wacht 
waar liefde en vrie-iendschap  de wereld verzacht. 

 
 
Door de lange nachten,   waar kaarsen branden zacht, 
vinden wij het licht weer   in de duist’re nacht. 
Langs de vele wegen,   vol van goede moed 
vragen wij om zegen    midden zuur en zoet. 
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Hoort ons hier nu zingen  van liefde en van deugd, 
de dagen zullen komen,   van smart en ook van vreugd. 
Als we samen blijven   kunnen wij het aan. 
Laat ons nu maar klinken   en weer verdergaan. 
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