GELOOFSGESPREKKEN 2013 —2014:

ristenen en hun keuzes

Telkens welkom

namens de werkgroep
Frans De Maeseneer, Willy Eechaute,
Piet Herregods, Marc Lagaert,
Tine Vande Walle, Sanne Vermeeren

vandaag.

Onze tijd is een pluralistische en seculiere
tijd. Maar het is —net als alle andere-
evenzeer ‘een tijd van God’. Het christendom
kan zich niet langer voordoen als een religie
voor de ganse samenleving, als een ‘geloof
voor de wereld’. De secularisatie maakt
echter wel ruimte om het christendom te
beleven als ‘geloof in de wereld’. Als een
manier van zijn. Als iets dat luistert naar
lemand en spreekt van iets schoons. Als een
getuigenis van een overtuiging. En van een
bijpassende levensstijl met zijn eigen keuzes,
om zo als christen te participeren aan de
moderne cultuur. Niet om het terrein te
bezetten. Wel om teken te zijn van de band
tussen geloof en keuzes vandaag.

Info over
onze
parochies
en contact:




LEESGROEP
ROGER BURGGRAEVE (ethicus) Samen lezen en

’Gods ingewand.” Over mensen van bespreken van het PIET RAES (filosoof
mededogen en rechtvaardigheid. boek ‘Zijn verhaal '

Dinsdagavond 8 oktober 2013 moet doorgaan.’
20u, kerk De Pinte van Ernest Henau. -

educatief medewerker CCV Gent)
'Het geloof als savoir-vivre.’
Hoe christenen met hun leven
Donderdagnamiddagen, 14u -16u. getuigen van hun geloof.

GUIDO VAN HEESWUCK (filosoof) 23+30 januari 2014 en 6 februari Dinsdagavond 18 maart 2014
Sacristie kerk Zevergem 20u, kerk De Pinte

'Behoefte aan subtielere woorden.
Transcendentie is niet taboe.’
Donderdagavond 21 november 2013
20u, kerk De Pinte
ABDUWEEKEND
FILM ‘MAR ADENTRO’ MIEKE VAN HECKE MORESIEIE

(directeur-generaal van het Vlaams Notre-Dame d’Hurtebise.
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) Van donderdagavond 1 t.e.m.
‘Getuig met fierheid, zondagnamiddag 4 mei 2014

zonder arrogantie.’ (later arriveren of vroeger

Over hoe haar leven en werk vertrekken kan naar keuze)
haar keuzes vandaag mee bepalen.
Dinsdagavond 18 februari 2014
20u, kerk De Pinte

Spaanse film gebaseerd op het
leven van Ramon S. die door
een ongeluk vanaf zijn nek
verlamd is en daar verder

moet mee leven terwijl

hijzelf euthanasie wenst.
Vrljdagavond 13 december 2013
20u kerk Zevergem




